
Regenwater 
 
Vandaag was een nieuwe ervaring: Er viel regen! Niet veel, maar toch, het 
was in ieder geval genoeg om een keer iets nieuws te doen. Binnen eten! 
Voor ons was het dan ook reden om het programma rigoreus om te gooien. 
Eigenlijk hadden wij voor vandaag de zwemdag gepland maar aangezien de 
weersverwachting voor morgen aanmerkelijk beter is dan die voor 
vandaag, hebben wij ervoor gekozen om het zwemmen een dagje uit te stellen. Vandaag 
hadden wij daarom wederom een rustige dag met het altijd leuke reporterspel en een 
nieuwe loot aan onze spellenverzameling: Levend (zee) koehandel. Een spel dat tot veel 
enthousiaste reacties leidde. 
Vanavond was het voor kamp A tijd voor het kampvuur. Gezellig, met veel zingen, een 
spannend verhaal en marshmallows, zoals het hoort. Misschien een beetje te gezellig; een 
fors deel van kamp A is met geen stok hun bed in te krijgen. Op dit moment wordt er op 
eindeloos veel manieren geprobeerd ze een beetje uit te putten, zodat we ze wel hun bed 
in krijgen. Kamp B is ondertussen bezig met de Woezelige Water Wandeling, een soort spel 
waarbij de nadruk ligt op verliefdheden. Er zijn er dit jaar nog niet zoveel, maar wat niet is 
kan komen...... 
 
Veel groetjes van een enigszins afgekoelde groep nachtbrakers. 
 
 
Nagekomen bericht over de liefde: De eerste prille stapjes op het kampliefdespad worden 
voorzichtig gezet. Anders gezegd: de hormonen gieren hier over het kampterrein. 
Deze leiding is echter zeer discreet en hierbij geldt: “Wat gebeurt in Eersel, blijft in Eersel.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



            
 

 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 Uitbraak kamp A 


